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Van Halewyck

In deze bundel kan je allerlei soorten vragen vinden rond het boek Floris

Oudbloed, over een kabeljauw, leugens en de maffia.

Er zijn drie soorten vragen: - opzoekvragen
- nadenkvragen
- fantasievragen
- tekenvragen

Vragen die je niet zal vinden in deze Gouden Bundel:

- hoeveel maal komt het woord ‘maffia’ voor in dit boek?
Het is een stomme en bovendien stomme vraag (una domanda stupida).
Als je het antwoord weet, ben je er niets mee.

(maar we geven toch mee dat het antwoord 93 is.)

- als je op deze tattoo-button klikt kom je automatisch in contact met

een van de leiders van de maffia in Zuid-Italie, afdeling Palermo-West.
(Ook dit is een stomme en veel te risicovolle vraag.
Wie trapt daar nu in, wedden dat je toch geklikt hebt?)

KLIK HIER




Maffiosi zien er niet uit als gangsters zoals in films, ze zien er uit als gewone mensen,
zoals jij en ik, of je meester of juf, maar dan met een raar trekje.
Je weet dus maar nooit...
Teken hieronder je eigen familie,
maar geef ze een raar trekje, vb een snorretje,
een tuiltje bloemen met een wapen erin,
een goudvis met scherpe tanden, schoenen in de vorm van een revolver...




Zonder dat hij het wist, hing er bij Floris een waardevol kunstwerk aan de muur.
Welk beroemd schilderij of kunstwerk zou een poosje bij jou mogen logeren?
Je kan kiezen uit een schilderij van Rubens, Jan van Eyck, Picasso,
Gorilla Jef van de zoo van Rome en Scheunkijker.

staat op pg 32 in het boek




De familie Doksels is een nogal saai gezin.
Hoe ziet een saai gezin er volgens jou uit?

buurman

zeehond




Stel dat jij net als Floris opnieuw moet beginnen, starten met een nieuw leven.
Wat zou jij dan het meeste missen van je oude leven?

De schrijver en de illustrator van dit boek houdt blijkbaar van fietsen.
Kan je dat merken aan dit boek, hoe dan?

Dit is al het vierde boek van Stefan Boonen en Tom Schoonooghe.
Zie je overeenkomsten met één of meerdere van hun vorige boeken?




Dit verhaal gaat over opnieuw beginnen maar ook over wat goed en wat fout is.
Hoe zou jij de onderstaande zaken rangschikken van goed (1) naar fout (5)?

QO stiekem één dag niet naar school gaan
QO een pak koekjes stelen
QO een zak afval stieckem in de beek werpen

QO zonder licht fietsen

QO in een leegstaand huis rondlopen.

Floris Oudbloed is dit jaar genomineerd voor de KJV.
Welke boeken wonnen die prijs de voorbije twee jaren?

Stel je voor dat je voor de schoolkrant een interview mag doen
met een bekende maffiabaas. Welke drie vragen zou je hem of haar zeker stellen?




Aanwijzingen voor een boekbespreking:

1. Dompel je klas onder in een Maffia-sfeertje: gordijnen toe, minder licht,
leg een stapel dikke mappen klaar, breng Italiaanse koekjes mee,
zet een zonnebril op.

2. Speel met jouw familie een scéne na,
neem die op met een camera en toon dat filmpje in de klas.

3. Trek net als Floris andere kleren aan.
Alsof jij voor deze bespreking ook (even) iemand anders wordt.

4. Scheer je haren af, dan heb je ongeveer hetzelfde kapsel als
Stefan Boonen en Tom Schoonooghe.
Of makkelijker, vertel iets over de andere boeken van deze schrijver en illustrator.




Doe de Maffia-quiz!

1. Wat is de Camorra?

- Een visgerecht uit Napels?

- De naam voor de maffia uit Napels?*

- De bekendste winkelstraat van Napels?

2. Vermicelli:

- Een bekende maffiabaas uit de vorige eeuw.
- Een ongevaarlijk soort dunne pasta.*

- Een manier om schilderijen te smokkelen.

3. Wat is een spijtoptant?

- lemand van de politie die stiekem lid werd van de Maffia,
met de bedoeling om de leiders te arresteren?

- lemand van de maffia die gearresteerd werd door de politie.
Ze spelen belangrijke informatie door aan de politie en
krijgen in ruil minder straf.*

- lemand die onderzoek doet naar mensen die graag klikken.

4. Een Meestervervalser is...

- lemand die vervalsers een lesje leert.

- lemand die echt goed is in het namaken van schilderijen.*
- iemand die vroeger voor de klas stond en

later in het misdaadmilieu terecht kwam.

5. Doe mij maar ‘twee cappuccino’s.”’ Wat betekent het als iemand dit ‘bestelt?’
- Ik heb een klusje voor twee vanavond, wil jij me helpen?

- Ik heb een probleem, verwittig je de baas en zeg dat hij me belt.

- Ik wil graag twee koffies met gestoomde melk?*

6. Wat gebeurde er ooit in het mysterieuze plaatsje Wammerswald?

- Een sneeuwballengevecht tussen twee beruchte clans van de maffia?
- Er spoelde een meisje zonder naam aan?*

- Het miljoenste pizza-restaurant ter wereld werd daar geopend.

7. Wat zegt de naam Leonardo Da Vinci je?

- Dat was een ltaliaanse profvoetballer, een middenvelder die bij AS Roma speelde.
- Dat was de jongste zoon van Pedro Da Vinci, de bekendste Maffiabaas van Milaan.
- Dat was een ltaliaanse schilder die ook veel van wiskunde wist.*

8. De beroemde toren van Pizza is precies 55 meter en 85 centimeter hoog.
Is dat belangrijk?

-Ja, dan konden stadswachters in de dertiende eeuw naar de heuvels

van eeuwige vijand Firenze kijken.

- Nee, want er moest toch per centimeter geld betaald worden aan de maffia.
- Nee, maar het is wel goed om te weten dat de toren net zo hoog is

als 2521 exemplaren van Floris Oudbloed! *



Doen:

1. Werk één scene van het boek uit in stripvorm.
Werk eerste je personages uit en bedenk standpunten waaruit je de scenes bekijkt.

2. Verzin een nieuwe tekst voor de achterflap, schrijf ze in rap-stijl.

3.Teken een ‘stapeltekening’ door net als Tom met collage een aantal maffe
voorwerpen op een neus te stapelen. Don’t try this yourself!

4. Zoek in dit boek een schilderij dat écht gestolen is, wie is de schilder?
tip: het doek is al meer dan 500 jaar oud

5. Vraag voor de mama’s of de papa’s: in een van de illustraties

van het boek zit een poster van de Rode Duivels verwerkt,

van welk WK dateert de foto? Probeer nu zelf met je gezin of vrienden
een voetbalploegfoto te maken.




Veel plezier met ons boek en deze bundel,
we bedanken in het bijzonder
de uitgever om steeds

in ons te geloven, Giorgio Bugiardo om ons
de juiste info te geven over de Maffia,
L.C. uit C. om ons even welkom te heten

op een maffia vergadering,

al die vele juffen en meesters in Vlaanderen
om er mee voor te zorgen dat kinderen
betoverd kunnen raken door verhalen!

Stefano di Boni, scrittore Tom Belocchio, illustratore



